leder jaar verrassen de examenleerlingen hun

medeleerlingen; ze nemen de school volledig over en
verbouwen die naar hartenlust - en ruimen ook weer
op. 's Avonds het examenfeest: de laatste dag dat
de examenleerlingen naar school gaan voordat de
examens beginnen. Prachtig uitgedoste ‘dames en

heren’ in de dop.




Rome, Budapest, Morvan, Praag,
Moskou, Wales, Berlijn, Barcelona,
Londen, Luxemburg, Antwerpen,

Parijs, Wenen, Avignon, Bramberg,
Liverpool, Warschau, Florence,
Banyoles, Venetié...... Erasmianen
kwamen en komen overal.
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andre de regt

Docent tekenen en
kunstgeschiedenis 1970 - 2007
Net na zijn afstuderen aan

de Academie voor Beeldende
Kunsten in Den Haag, viak voor de
zomervakantie van 1970, vroeg de
kersvers benoemde rector Martien
Huizer de toen 25-jarige André of hij
11 lesuren wilde geven op het.

nieuw te starten Erasmus College.
André had net drie maanden stage-
ervaring op Dalton Den Haag achter
de rug en het salaris van 600 gulden
(bruto..) vond hij best aantrekkelijk.
Geen moment had hij toen gedacht
er tot zijn pensionering in 2007 te
blijven.

Dré, die grote vriendelijke reus,
quasi nonchalant met een
vriendelijke grijns op 2'n gezicht,
vakbekwaam docent aan generaties
leerlingen. Met een aantal van

hen ging hij vriendschappen voor
het leven aan. Docent vanaf het
allereerste begin. Oprichter en
uiteindelijk nestor van de vaksectie
tekenen en kunstgeschiedenis.

Hij bouwde een indrukwekkende
dia-verzameling op van kunstwerken
voor zijn lessen (die hij bijna 30 jaar
later volledig digitaliseerde). Goed
leren kijken, voorbeelden zien, stijlen
herkennen, inspiratie laten opdoen.
Pleitte succesvol voor de introductie
van tekenen als examenvak.

Collegiaal, aardig en oprecht.
Belangsteliend voor zijn collega's,
vriendelijk en stimulerend naar zijn
leerlingen. Jarenlang subliem huis-
en hoffotograaf van het culturele
en soclale leven op 't Erasmus. Uit
Zijn tienduizenden foto’s kon de
redactie rijkelijk putten voor deze
jublleumnuitgave. Oprichter van de

fotoclub en initiator van de doka.
Tekenaar van meer dan duizend
ilustraties in het interne Gele
Blaadje en op programmaboekjes
van concerten. Zeefdrukker van
posters voor feesten, theater- en
muziekvoorstellingen. Excursie-en
werkweekbegeleider in binnen-

en buitenland. Geestelijk vader

en tekenaar van het kaart- en
kwartetspel met karikaturenvan
collega's. In 1995 ter gelegenheid
van het 25-jarig jaar bestaan

van het Erasmus uitgereikt aan

alle leerlingen. Later geleidelijk
uitgebouwd naar de imposante

en unieke collectie van zo'n 180
uitvergrote Erasmusportretten in
de school op de wand voor de ingang
van de Grote Zaal (...of aula voor de
oudgedienden). Organisator ook
van de traditionele fietsenrally voor
personeelsleden en hun partners en
kinderen. En tot zijn eigen verbazing
zelfs acteur in het docententoneel.
Hij was ook een ligfietser
("comfortabel met mijn slechte
rug"), natuurliefhebber. En vader
van oud-leerlingen Dries en Femke
en grootvader van Erasmianen Bas,
Fien en Lenz, waardoor hij mede tot
ver na zijn pensioen actief betrokken
bleef bij het Erasmus.

André bouwde mee aan het
fundament van de bijzondere en
creatieve daltonschool die het
Erasmus is geworden. En hij legde al
dat bijzonders ook vast in zijn foto's,
tekeningen, posters, karikaturen
gedurende de 37 jaar dat hijer
werkte. André overleed in 2020.
Zijn werk leeft echter voort.




Klassen 1 en 2 beleven een unieke
week op school als de ouderejaars
de hort op zijn. Ludieke projecten

monden uit in een open avond met
muziek, kunst, horeca, wetenschap,
dans, mode, humor en een hoop
gekkigheid. Al 52 jaar ludiek!




